
Wat is de diepere betekenis van een Engelstalige liedje. 
 
 
Bij een Nederlandstalig lied voel je vaak de diepere betekenis van het liedje meteen aan. Doordat 
je het Engels minder beheerst ook al zou je dat liedje letterlijk vertalen naar het Nederlands is dat 
vaak minder. Daarom stel ik regelmatig aan Copilot de vraagt “wat is de diepere betekenis van een 
bepaald liedje van een bepaalde Artiest”. Hij komt met informatie en achtergronden die je vaak niet 
zou verwachten. De betekenis blijkt vaak heel anders dan je dat zou verwachten. 
 
Als je weet waar het liedje werkelijk over gaat wordt het liedje daar niet minder of zelfs mooier om. 
 

 
Vraag aan Copilot is  “Wat wil het liedje Beautiful people  van Melanie zeggen.” 
 
Het mooie aan “Beautiful People” van Melanie (Melanie Safka, 1969) is dat het een zacht, bijna 
troostend protestlied is. Ze zegt niet letterlijk wat mensen moeten doen; ze schildert een gevoel. 
Maar de boodschap is vrij helder. 
 
Hier is waar het lied in essentie over gaat: 
 
茦茧茨茩茪茫 Waar het liedje over gaat 
“Beautiful People” is een ode aan gewone mensen — niet de beroemdheden, niet de machtigen, 
maar de gewone, vriendelijke, soms onzichtbare mensen die de wereld mooier maken door 
simpelweg zichzelf te zijn. 
 
Het lied benadrukt: 
Iedereen heeft schoonheid in zich, ook als de wereld dat niet altijd ziet. 
Eenvoudige vriendelijkheid is waardevol. 
Verbondenheid tussen mensen is belangrijker dan status of uiterlijk. 
Zachtheid en menselijkheid zijn een vorm van stille kracht. 
Melanie zingt vanuit een soort naïeve, oprechte blik: ze ziet de “beautiful people” overal om zich 
heen, zelfs als ze zelf soms een buitenstaander voelt. Dat maakt het lied tegelijk hoopvol en een 
beetje melancholisch. 
 
茚茛茜 De onderliggende boodschap 
Je zou het kunnen samenvatten als: 
“Zie de schoonheid in elkaar. Wees zacht. Wees menselijk. Dat is genoeg.” 
Het lied past helemaal in de sfeer van de late jaren ’60: idealistisch, vredelievend, gericht op 
verbinding en authenticiteit. 
 
虙虚虛虜虝 Waarom het nog steeds raakt 
Omdat het niet schreeuwt, maar fluistert. 
Omdat het iedereen uitnodigt om gezien te worden. 
En omdat het herinnert aan iets dat we soms vergeten: 
dat gewone mensen, met gewone goedheid, eigenlijk de mooiste zijn. 
 
Melanie zingt over mooie mensen, gewone mensen die uit eindelijk de wereld mooier maken. 
 
Alex Hol 



 
 
 

 
Beautiful people  
You live in the same world as I do  
But somehow I never noticed  
You before today  
I'm ashamed to say  
 
Beautiful people  
We share the same back door  
And it isn't right  
We never met before  
But then  
We may never meet again  
If I weren't afraid you'd laugh at me  
I would run and take all your hands  
And I'd gather everyone together for a day  
And when we gather'd  
I'll pass buttons out that say  
Beautiful people  
Then you'd never have to be alone  
'Cause there'll always be someone  
With the same button on as you  
Include him in everything you do.  
 
Beautiful people  
You ride the same subway  
As I do ev'ry morning  
That's got to tell you something  
We've got so much in common  
I go the same direction that you do  
So if you take care of me  
Maybe I'll take care of you  
 
Beautiful people  
You look like friends of mine  
And it's about time  
That someone said it here and now  
I make a vow that some time, somehow  
I'll have a meeting  
Invite ev'ryone you know  
I'll pass out buttons to  
The ones who come to show  
Beautiful people  
Never have to be alone  
'Cause there'll always be someone  
With the same button on as you  
Include him in ev'rything you do  
He may be sitting right next to you  
He may be beautiful people too  
And if you take care of him  
Maybe I'll take care of you  
And if you take care of him  
Maybe I'll take care of you... 

 
Mooie mensen 
Jullie leven in dezelfde wereld als ik 
Maar op de een of andere manier heb ik jullie nooit 
eerder opgemerkt tot vandaag 
Ik schaam me ervoor 
 
Mooie mensen 
We delen dezelfde achterdeur 
En dat klopt niet 
We hebben elkaar nog nooit ontmoet 
Maar 
misschien ontmoeten we elkaar ook nooit meer 
Als ik niet bang was dat jullie me zouden uitlachen 
zou ik naar jullie toe rennen en jullie allemaal bij de hand nemen 
En ik zou jullie allemaal een dag bij elkaar brengen 
En als we bij elkaar waren 
zou ik buttons uitdelen met de tekst 
Mooie mensen 
Dan hoef je nooit meer alleen te zijn 
Want er is altijd wel iemand 
Met dezelfde button als jij 
Betrek hem bij alles wat je doet. 
 
Mooie mensen 
Jullie nemen dezelfde metro 
Als ik elke ochtend 
Dat zegt toch wel iets 
We hebben zoveel gemeen 
Ik ga dezelfde kant op als jullie 
Dus als jullie voor mij zorgen 
Misschien zorg ik wel voor jullie 
 
Mooie mensen 
Jullie lijken wel vrienden van me 
En het werd tijd 
Dat iemand het hier en nu zegt 
Ik zweer dat ik ooit, op de een of andere manier 
een bijeenkomst zal organiseren 
Ik nodig iedereen uit die ik ken 
Ik deel buttons uit aan 
Degenen die komen laten zien 
Mooie mensen 
Je hoeft nooit alleen te zijn 
Want er is altijd wel iemand 
Met dezelfde button als jij 
Betrek hem bij alles wat je doet 
Hij zit misschien wel naast je 
Hij is misschien ook wel een mooi mens 
En als jullie voor hem zorgen 
Misschien zorg ik wel voor jullie 
En als jullie voor hem zorgen Misschien kan ik voor je 
zorgen..

. 


